
 

Beste wouters & ouders,  

Het is weer zover, het enige echte Wouterweekend. Nog eens een weekendje zonder de 

mama en de papa, met superlekker eten en niet te vergeten de meest fantastische leiding 

die weer megacoole activiteiten voor jullie zal voorzien. Dit gaan we allemaal doen in het 

thema ‘Gevangenis’. En dit geweldige weekend gaat door van 16 t.e.m. 18 november. 

We verzamelen vrijdagavond om 19u aan de scoutslokalen in ‘s-Gravenwezel, hierna begeven we ons 

met z’n allen naar Heistraat 63 te Balen (Olmen). 

Aangezien deze gevangenen heel wat uitdagingen zullen moeten trotseren in de loop van het 

weekend en zij dit enkel zullen kunnen doen wanneer ze genoeg energie hebben, vragen we aan 

jullie om de politie te sponsoren met een bedrag van 25 euro dat voor woensdag 14 november dient 

gestort te worden. Dit bedrag moet gestort worden op het rekeningnummer BE33 9731 8148 8246, 

met als vermelding ‘Wouterweekend – Naam Wouter’. 

Wat moeten jullie allemaal meenemen? 

➢ Slaapzak 

➢ Hoeslaken 

➢ Kussen  

➢ Pyjama 

➢ Knuffel 

➢ Ondergoed 

➢ Sokken 

➢ Genoeg warme kledij (T-shirts – truien – lange broek - eventueel short) 

➢ Warme jas en eventueel handschoenen, muts en sjaal 

➢ Regenkledij 

➢ Verkleedkledij in het thema Gevangenis 

➢ Tandenborstel + tandpasta 

➢ Extra paar schoenen  

➢ Scoutsuniform 

 

Jullie mogen jullie kids zondagmiddag om 12u30 terug komen ophalen. Er zullen hotdogs voorzien 

worden. 

Liefste Wouters, slaap goed uit, trek jullie stoutste gevangenis outfit aan en bereidt jullie voor op het 

meest fantastische weekend van jullie leven, want de politie is er helemaal klaar voor! 

Achtervolgende groetjes, 

Karel  Bob  Corneel   Lauranne   Brent  Sofie 

 


