
Im just Ken
Filosfisch… Een manier van jezelf vinden? Een manier van ontdekken wat

jou speciaal maakt? Een manier van zoeken naar jouw plaats in de wereld?

Of gewoon een manier om een film die gaat over hoe vrouwen worden

behandeld in Hollywood toch over mannen te laten gaan?

Ontdek het dit weekend!

Beste givers, het weekend van 17-19 november verkennen wij de enige echte grootstad Sint-Niklaas.

Dit weekend dragen we enkel roze kledij en zijn paarden onze vriend. Er is geen enkele vraag die

niet gesteld mag worden want dit weekend kan alles. We spreken af om 19 uur aan de scouts en

vragen aan jullie om al gegeten te hebben. Vanuit de scoutsterreinen van Wezel vertrekken we samen

naar Sint-Niklaas. Zoals elk jaar vragen we om zo veel mogelijk te carpoolen. Mocht je geen vervoer

vinden, maakt niet uit! You are Kenough! Stuur ons een berichtje en we horen rond!

Voor dit ZALIG weekend vragen wij €30. Graag voor zondag 12 november te storten op de

rekening: BE75 9731 8148 8751 (Bij de overschrijving graag naam + voornaam- takweekend)
Praktische informatie

Wat nemen we mee:
- Matje en slaapzak

- Kussen

- Toiletzak

- Pyjama

- Lange broek

- Trui

- 2 T-shirts

- 2 onderbroeken

- 2 paar kousen

- Regenkledij

- Scoutsuniform

- Keukenhanddoek

- Je Ken en Barbie kleren

Wat nemen we niet mee:
- Snoep

- Alcohol en drugs

- Wapens

- Elektronica

Aanvangsuur op scouts: 19:00
Adres weekendlocatie: Heistraat 206b, 9100

Sint-Niklaas
Gegeten: ja

Einduur in Sint-Niklaas: 12:00

=> Medicatie (met instructies bij) & ID
moeten de ouders afgeven aan Zomer.
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