
Givers
Het tweede kimmeke al
Organiseren we als tweede kasactie een eetavond of een bal?
We brainstormen snel nog eens samen aan tafels
Momenteel zijn wij nog ziek van al die wafels

Wij willen jullie alvast bedanken voor veel inzet en zo vaak te komen
Ik hoor de moters van het vliegtuig al stomen
Mopje zo veel geld hebben we nog niet
Verkopen we dan toch beter wiet?
Maar we komen er wel, schreeuw het van de daken
Zo’n leuk en belangrijk jaar in jullie scoutscarrière gaat niet zonder enkele afspraken:

1) We komen elke vergadering op tijd
2) We kleden ons in perfect uniform: hemd, das en groene/bruine broek/rok
3) Wanneer we niet kunnen komen sturen we een sms, ten laatste vrijdag, naar:

Gilles: 0497 93 44 10
Zomer: 0477 19 04 68
Of een mail naar Givers@scoutswezel.be

4) We luisteren naar de leiding!

Belangrijke data:

1-3 maart 2024: groepsweekend
16-31 Juli: BUITENLANDS kamp

Zondag 3 december 9u45 - 12u30 Halve dag

Hier is ie dan! Onze oudste vriend! De grijze rakker! De wijze man! Deze vergadering luisteren
naar wat hij te zeggen heeft. Zijn we dit jaar brave kapoentjes geweest of stoute bengels??
Kom het te weten in de sinterklaasvergadering! Voordat het aan de givers is om naar de Sint
te komen doen we uiteraard nog andere leuke dingen!

Zaterdag 9 december 9u45 - 12u30 Halve dag

Scouts op zaterdag, wie had dat ooit gedacht? Het is een
eenmalige bedoeling dus wees er zeker bij! We pakken de bus
en we gaan naar de vogeltjesmarkt in Antwerpen! Pak dus je
busabbonement zeker mee. Ook wat kleingeld mag je
meenemen voor de lekkere krokketjes die ze daar verkopen!
We zijn terug op de scoutsterreinen om half 1.

mailto:Givers@scoutswezel.be


Zondag 17 december 6u00 – 8u00 Halve dag
Dauwtrip.
Een moment van vroeg opstaan. Een moment waar je je botinnen aantrekt om te genieten
van de ontwakende natuur. Een moment van achteraf nieuwe sokken aandoen omdat ze
kletsnat zijn van de dauw. Een moment van inademenen en luidop denken: Dit is scouts!
Dauwtrip.

Vrijdag 22 december 19u30-21u30 Kerstfeestje

Ruik je dat? De geur van kaarsen, dennennaalden en angstzweet
van Mathis over welk pakje hij gaat krijgen! Zalig genieten,
Kerstsfeer! Zoals elk jaar vieren we dit ook op de scouts! We
nemen een pakje ter waarde van 5 euro mee dat voor zowel een
jongen als een meisje kan dienen. Ook moest ik schrijven dat er
nog een brief komt van de groepsleiding!

Zondag 24 december Geen Scouts

Vier deze dag maar met je familie en vooral je mama. Geef haar een mooi cadeau en breng
haar ontbijt op bed. Zing het boloftelied, ga zitten op één knie en pleit je eeuwige trouw.
Later als je alleen woont en je haar niet meer vaak ziet ga je beseffen dat je dit al veel eerder
had moeten doen. Doe misschien hetzelfde voor je papa.

Zondag 31 december Geen Scouts

Vandaag vertellen we geen leugens, we ontkennen niets en
houden niets achter. Het is vandaag geen scouts omdat we de
keet in duiken. En we weten dat ook jullie de keet gaan induiken.
Nieuwjaar vieren doe je met vrienden en familie. Of doe zoals wij
en vier dit met je vrienden en familie van de scouts. We zien jullie
om middernacht op het kerkplein! Dan kunnen we samen kijken
naar het vuurwerk dat illigaal wordt afgestoken door Tximo.

Zondag 7 januari 9u45 - 12u30 Halve dag

Missen jullie ook zo jullie leiding van bij de Wouters en de
Jong-Givers…. Vandaag zie je ze terug op de wintergroepsdag! We
spelen spellen of doen activiteiten met de ganse scouts, geleid door
voornamelijk oud-leiding! Vorige jaren zijn we gaan schaatsen, ik heb dit
jaar iets gehoord over schansspringen??? Zeker komen dus want er
wordt geld tegen aan gesmeten!!



Vrijdag 12 januari 19u30-22u00 Avondactiviteit

Op vrijdag doen we het rustiger aan. We kijken film. We plannen hier 2,5 uur voor in omdat
het eerste half uur toch een discussie is tussen de 3 films die jullie hebben meegepakt. Ik zal
jullie al verklappen dat de leiding deze discussie toch zo stuurt, dat we gewoon de film gaan
zien die we op voorhand op onze laptop hebben gedownload. Kiezen we dit jaar voor SAW X
of toch eerder in thema blijven met Barbie???

Zondag 14 januari Geen Scouts

Pfffffff de leiding is aan het blokken…. En pralinnen aan het maken xd
Geen scouts komende 2 weken….

Zondag 21 januari Geen Scouts

☹ ☹
Zondag 28 januari 9u45 - 12u30 Halve dag

Vandaag maken we het dorp van Wezel onveilig in een episch dorpspel. We halen
kattenkwaad uit zoals bejaarden helpen oversteken en afval opruimen! Ruig!

Eigenlijk moeten we de voorbereiding nog maken dus ik heb nog geen idee wat we gaan
doen in het dorp, maar de locatie staat al vast!

Zondag 4 februari Geen Scouts

Liefste (naam van je geliefde),

In het bos waar avonturen wachten,
Waar scoutingvuren de nacht verzachten,

Daar ontmoette ik jou, o zo fijn,
Bij de scouts van Wezel, wil jij de mijne zijn?

Samen door bossen en velden dwalen,
Onze harten als kompassen stralen,

Jij, mijn padvinder, mijn licht in de nacht,
Met jou voelt elke dag als pracht.

In het kampvuur gloeien de vonken van ons verhaal,
Met jou voel ik me veilig, samen staan we sterk en loyaal,

Samen ontdekken we de wereld, hand in hand,
Mijn liefde voor jou, in ons scoutingland.



Dus hier op Valentijnsdag, vol liefdevolle zinnen,
Zeg ik met trots, mijn hart is van binnen,
Voor jou, mijn scout, mijn enige doel,

Met jou is mijn avontuur compleet, mijn hele doel.

Liefste [naam van je geliefde], jij bent mijn gids,
Samen gaan we verder, met liefde als ons licht,

In ons scoutingavontuur, samen en vrij,
Ben jij de enige voor mij.

Met liefde en trots,
(Je naam)

Er zijn belangrijkere dingen te doen op Valentijn. Gebruik dit gedicht om te scoren bij je
crush. Geen scouts! 4 februari is Valentijn, toch?

Zondag 11 februari 9u45 - 12u30 Halve dag

Vandaag gooien we met balken. Vandaag zwieren we met banden. Vandaag
stoten we met petanqueballen. Vandaag dragen we rokken. Vandaag voelen
we de wind likken aan onze billen. Vandaag gaan onze spieren zo opzwellen
dat zelfs Popeye wegkijkt als hij ons ’s nachts over straat ziet wandelen.

Zondag 18 februari 9u45 - 12u30 Halve dag

Deze zondag doen we een vergadering dat is uitgevonden door niemand minder dan Tijmen.
Slechts één keer eerder heeft deze vergadering plaatsgevonden. Exact 3 jaar geleden. Toen
was het een great succes. Maar deze vergadering is zo gewaagd dat als het eenmaal mislukt
het in het grote “verbande vergaderingenboek” komt. De hondenvergadering. We nemen
onze hond mee aan de lijband. We nemen snoepjes en kakzakjes mee. De honden gaan
vandaag zo veel spelen en wandelen dat we in de namiddag rustig kunnen genieten. Enkel
gehijg in de achtergrond vult de stille kamer.

Zaterdag 24 februari Fakkeltocht

FAKKELTOCHT
FAKKELTOCHT
FAKKELTOCHT

BRIEF DIE VOLGT



Zondag 25 februari Geen Scouts

Doordat we elkaar gisteren al hebben gezien op de fakkeltocht kunnen we elkaar nu negeren.
Zoals leider Joost in zijn eerste jaar ooit zei tegen een kapoentje in de GB: “Tis geen scouts
vandaag, gij moet geen dag tegen mij zeggen” Mopje da heeft die nooit gezegd en gaan wij 3
al zeker niet zeggen!!

Einde van deze ronde ~ Erik Van Looy

Tijmen Zomer Gilles


