
Jong-Givers 
Eyoo, hier zijn we weer met een nieuw spetterend kimmeke. Dit kimmeke wordt lit, de 
leiding is al volledig fris en fit.  
Wij hebben er alvast mega veel zin in, jullie ook?  
 
Hieronder nog even de standaard regels voor de vergeters xd : 
1.De scouts begint om 9u45, kom dus zeker op tijd! 
2. Als je een keertje niet kan komen, moet je zeker afbellen bij de leiding: 
robin: 0489/66.32.91. 
3. Kom in perfect uniform (hemd, das en groene of bruine broek/rok) 
4. Enkele belangrijke data: 1/03/2024 – 3/03/2024: Groepsweekend 
18/07/2024 - 31/07/2024: kamp 
5. Kom zeker ook altijd met de fiets. 

1-3 maart             Groepsweekend 

Zoals gewoonlijk trekken we er weer eens op uit met heel de scouts. Smeer dus jullie 
scoutsbenen maar in want dit wordt een weekend om nooit te vergeten. Wees dus zeker 
aanwezig want dit weekend wil je niet missen.  
Meer info en de brief volgt nog…  
Spanneeeeenddd… 
 
 
 
 
 
 

Zondag 10 maart                          9u45 – 12u30                          Halve dag 

Vandaag halen we onze sportkleren uit de kast en trekken we richting de atletiekpiste. We 
zullen ontdekken wie de denker is en wie de doener. De leiding is uiteraard allebei, dit zullen 
we jullie leren. We zoeken uit wie het meest lijkt op Usain Bolt, Messi of Lebron James. Of 
wie het ver schopt als een echte goede caféspeler?  

 

 

Zondag 17 maart 9u45 – 12u30 Halve dag 

BOEEE!!! 
Verschoten??? Wen er maar aan want vandaag zal je niet ontkomen aan de BOEMAN.  
Kom vandaag maar alert naar de scouts met een goede strategie, want vandaag zal er 
strategisch moeten worden nagedacht.  
 
Rarara wat zou het zijn?  



Zondag 24 maart 9u45 – 12u30 Halve dag 

Oeee, vandaag is het een spannende dag, niet alleen voor jullie maar ook voor ons. De jins 
komt stage lopen, zullen we eens zien wat ze bakken van leiding geven?  
Wij zijn alvast benieuwd…  
Beprepared&bebraaf&endoeisnigraaf&thefloorislaav&wiesamsonengertkijktkentdebolleOct
aaf&wienunogleestissaaf 
 
 

 

 

 

Zondag 31 maart                 Geen scouts 

Vandaag worden we wakker, heel onze tuin vol met putten en chocolade, het is toch niet 
waar, weer die oude stakker. De leiding zal dus niet kunnen komen, wij 
moeten putten dicht schuppen en chocolade eten.  

 
Zoals het oude gezegde van onze stakker (Haas), wees alert en wakker 
want ‘Daar men het minst verwacht, springt de haas uit de gracht.’ 

 

Zondag 7 april              Geen scouts 

HOERRAA er is er één jarig, onze liefste leiding Maxim. Hebben jullie dat feestje van Maxim 
gemist?? Geen zorgen volgende week is er nog ééntje jarig #LeiderJef 

Wij moeten nu even bekomen van dat feestje, dus blijf maar lekker lang liggen vandaag. 
 
 
 

Zondag 14 april 9u45 – 12u30          Halve dag 

 
Twee van jullie topleiders op amper één week tijd jarig, dat moet gevierd worden en hier 
hebben we jullie zeker voor nodig. Het wordt dus een groot feest vandaag, trek dus jullie 
feestoutfit maar uit de kast.  
 



Zaterdag 20 april 14u-… Mexicaanse avond 

Hola Amigos, 
Vanavond is het zover: onze Mexicaanse avond! Nodig iedereen uit en maak je klaar voor 
een onvergetelijke avond vol plezier en lekker eten. Vergeet niet dat jullie aanwezigheid 
bijdraagt aan onze kasactie dus jullie aanwezigheid is verplicht.  

Zondag 21 april  geen scouts  

Omdat jullie gisteren zo hard gewerkt hebben tijdens de Mexicaanse avond mogen jullie 
vandaag genieten van een welverdiende rustdag.  

 

Zondag 28 april 9u45 – 12u30 Halve dag 

We moeten onze technieken weer even opfrissen want dit 
kamp valt niet te missen. Zoals je al begrijpt gaan we dus 
vandaag weer even sleutelen aan onze kennis van het 
touw en de balken. Sjorren is de boooooooodschap.  
Voor de creatievelingen onder ons, bedenk al maar wat 
dingen die we kunnen bouwen vandaag.  

 
 
 
 

Deel drie zit erop maar jullie leiding heeft nog bakken vol ideeën en kent dus nog gene stop. 
Deel 4 belooft lit te worden, dus wees aanwezig.  

Ziezo dat was het weer, tot de volgende keer. 
Jullie kapoentjes, 

Jef, Maxim en Robin.   
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