


Praktisch

waar? Rue Autre Coté de I'Eau Viroinval 5670

wanneer? 20 juli tot 31 juli (derde jaars vertrekken 18 juli)

3
Hoe? 3

heen 3e rijden samen met leiding (en ouders mee naarzde:
heen 1e en 2e jaars vertrekken vanop Berchem statlom =
Terug: Ouders halen de leden op op het kampterregﬁ \
prijs? \
o 5y
1e en 2e jaars: 135 euro oo

3e jaars: 145 euro

-
PR -

83 : iy & A8
“mededeling: naam lid + jonggiverkamp

/.

e - container inladen: 17/07 om 19u (zie dat uw Vali

o



Rue de Mariembourg 1,
. SGM

Belgique
ten aanzien van scouts wezel

<naam>

in geval van uiterste nood kan u ons bereiken op
volgende nummers
Robin: 0489 66 32 91

Jef: 0494 42 71 07




Wat mee te nemen op tweedaagse

Stevige trekrugzak (die al ingeladen is met deze dingen)
Perfect uniform (aanhebben)

Bottinnen (aandoen)

Slaapzak en matje

Zaklamp

Regenjas

Gamel en bestek

Drinkbus

Keukenhandoek

Propere sokken en ondergoed extra T-shirt
Tandenborstel en tandpasta

Zonnecreme en aftersun




In de valies

* Ondergoed en sokken

* Korte/lange broeken

e T-shirts en topjes

* (warme) truien

* Zwemgerief

* Toiletzak: biologisch afbreekbare shampoo en zeep,
borstel, aftersun, zonnecreme.

* Handoeken en washandjes

* Kledijj voor vetzakkendag

* verkleedkleren

Keukenhanddoek

Beker (om uit te drinken)

Papier,postzegels en enveloppen

Hoofdkussen

Andere schoenen dan je botinnen (sneakers, slippers, sandalen)
Klein rugzakje voor de daguitsap

Linnenzak voor vuile was

Eventueel boek/strips

Petje of hoedje tegen de zon

Witte tshirt (die vuil mag worden)



Wat laten we thuis?

Gsm (enkel 3¢ jaars voor op driedaagse)

Snoep

Laptops, tablets, spelconsoles

Andere elektronische zaken die je zeker niet nodig hebt

fototoestel (tenzij een wegwerptoestel)



meenemen maar afgeven aan leiding bij vertrek

® Eventuele medicatie




Totemisatie

Robin: grote Sachem Genietende chinchilla

Jef: grote Sachem Guitige Distelvink

Maxim: grote Sachem Stoutmoedige Berglemming
Margot: grote Sachem Expressieve Snoek

Leider van de totemisatie => grote manitou



Ter herinnering

e avondlied

Oh Heer, d’avond is neergekomen,
De zonne zonk, het duister klom.
De winden doorruisen de bomen

En verre sterren staan alom...

Wij knielen neer om u te zingen

In ‘t slapend woud ons avondlied.
Wij danken u voor wat w’ ontvingen,
En vragen, Heer, verlaat ons niet!
Knielen, knielen, knielen wij neder,
Door de stilte weerklinkt onze beé
Luist’rend fluist'rend kruinen mee
En sterren staren teder.

Geef ons Heer, zegen en rust en vreé.



e beloftelied

Wij hebben U, O Jezus, plechtig beloofd
U altijd te erkennen als opperhoofd.

Refrein:

Geef dat w' U minnen zouden,
steeds meer en meer.

Help ons belofte houden
Jezus, onze Heer

Wij hebben het gezworen, dat gij steeds zoudt
Ons hoofd en leider wezen, als Opperscout.

Refrein

Wij zullen gans ons leven, lijk gij het geboodt
U volgen en U dienen, tot aan ons dood.

Refrein
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