
      weekendbrief wouters 

Hoihoi lieve wouters, 

Nog heel even wachten en dan gaan we op takweekend, joepie!!! Over een paar weken 

trekken we er samen op uit voor een weekend vol avontuur in de wereld van de oude 

Grieken en Romeinen. Droom je ervan om je te verkleden als een krachtige god of godin, of 

voel je je meer een dappere gladiator? Wat je ook kiest, het belooft hoe dan ook een episch 

weekend te worden! 

Hou dus zeker allemaal het weekend van 15 tot 17 november vrij, want dan zijn we weg! 

Praktisch: 

- Om het rijden makkelijker te maken, kunnen ouders onderling afspreken om te 

carpoolen. Zo hoeft er niet te veel gereden te worden.        
 

- Het weekend is gedaan op zondag 17 november om 12.30 uur. We kunnen dan eerst 
nog smullen van heerlijke hotdogs! 
 

- Vrijdagavond 15 november spreken we om 19uur stipt af aan de scoutslokalen. We 
verwachten daar iedereen in perfect uniform. 
  

- De identiteitskaarten en eventuele medicatie (met instructies bij) moeten 

vrijdagavond worden afgegeven aan Gloria.  

Adres: prijs: 
 

 

 

 

 

Ruige Heide  
Putsebaan 251 
2040 Zandvliet 
België 

Dit spetterende weekend kost 35 euro. 
Stort dit bedrag voor 10 november op 
rekeningnummer BE33 9731 8148 8246. 
Vergeet niet om de naam en voornaam 
van het lid te vermelden bij de 
overschrijving. 
 



Wat neem je mee?  

(Voorzie zoveel mogelijk spullen van een naam/herkenningsteken!) 

o Slaapzak 

o Matje/luchtmatras/veldbed 

o Kussen 

o Pyjama 

o Je favoriete knuffel 

o Ondergoed 

o Sokken 

o Genoeg warme kledij (T-shirts, truien, …)  

o lange broek – (eventueel short/rok) 

o Regenkledij 

o Verkleedkledij in het thema (Grieken en Romeinen) 

o Tandenborstel + tandpasta 

o Extra paar schoenen 

o Scoutsuniform en das met naam 

o Keukenhanddoek 

o Je goed humeur XD 

 

Wat neem je zeker niet mee?: 
- snoep 

- elektronica 

- wapens … 

 

 

Wij hebben er alvast super veel zin in en hopen natuurlijk jullie ook!!!!! 

 

 



 


