Ewa dreiries,

Zijn jullie al bekomen van afgelopen maanden, twas weeral aantjes, fni?! Wollah leefweek
heeft mij wel vies gedaan jung kgo ni liegen!

Komende weken worden ook wel een banger, yussu!
nog even herhalen voor jullie lijpe oortjes:

- steeds in een chaci outje stunten (hemd en groen of bruine broek afgwerkt met
dasje)

- steeds op die enge bika represent! wollah smeh

- als je niet kan komen (a zhebi) effe laten weten bro (niet tijjdens vrijdagsgebed
zemmers)

shallazzz

Zondag 4 mei 9u45 — 17u00 Hele dag

Een hele dag scouts? Dat betekent een hele dag plezier! De eerste vergadering van
het kimmeke is alvast een BANGER!!! (de rest ook)

We laten jullie nog optijd weten welke benodigde materialen jullie nodig hebben!
(Wie het raad mag al zeker mee!)

Voorzie zeker een “broterhammendoos” zou Pablo zeggen!

Zondag 11 mei Geen
scouts

Aha, tijd om eens zelf naar den bakker te gaan, vers beleg te halen en jullie mooie mama’s te
verwennen! jippieeee

Want dat doen zij al jullie hele leven lang!!!

#bedanktmama l -

#fmamsie i i

MILFS



Zondag 18 mei 9u45 - 12u30 Halve dag

Spettter, Pieter, pater
Lekker in het water

Ga maar vast naar huis

Ik kom een druppel later!

What a banger my boys! #Hermangoat

Pak zeker een handdoek en zwembroek mee want
we worden natter dan nat!!!

Vrijdag 23 mei

Info kamp

Op vrijdag zouden we graag bij iedereen langskomen om ons Jinkamp voor te stellen aan
jullie voogden! Zorg dus zeker dat er iets koel staat want van
STJOB naar Koningshof is kapot ver in dit warme lente weer!

oelalala spannend hoor!

(Een mailtje naar mams en/of paps volgt)

Zondag 25 mei 9u45-12u30 Halve dag

Scouts is meer dan alleen ontsnappen van je thuissituatie! Het is ook je inzetten voor de
maatschappij!

Vandaag helpen we de middenstand van Wezel om onze straten proper te maken voor de
zomer! Want een proper wezel is een leuker wezel!

Jullie mogen onze leden begeleide! Stage is fun!!!




Zondag 1 juni 9u45 —-12u30 Halve dag

Van al dat opruimen krijgen we dorst!!! Nee, AD koning Tobyas geen bier voor jou!!! Straks
moet je weer met de auto naar huis! hydrateren en redeneren staan vandaag centraal!
@sjipetto vandaag geen wiskunde bro’ke!

Vandaag een ouderwetse PisQuiz!!! wejooow ziek spauwen!! “Sprite banana the revenge”

-

admeester kan niet meer

Zondag 8 juni 9u45 - 12u30 Halve dag

PING PANG BANG BANG, ooooo00 wie is daar. Het is Soufiane Eddyani met sfeerkachels en 3
taarten en een shishi doos!!! Vandaag doen wij een epische klopjacht dus trek jullie
sportschoentjes al maar aan want wij komeeeennnnnnn!!!!




Vrij 13 juni 20u00 Avond

Ha, hey cowboys, vandaag doen we een leipe poker avond om hopelijk wat extra doekoes te
verdienen. Zodat we in luxe villa’s kunnen slapen op kamp.

Ook al is het pokeravond, mogen we ook de normale gewoontes niet vergeten dus vergeet
zeker je stapschoenen niet zodat we het kafaat nog eens goed kunnen bezichtigen daarna :)

Zondag 15 juni Geen scouts

0000000000, wat is dit nu? Gewoon geen scouts op een zondag, dat vind ik maar een
beetje raar :( MAARRRR niet getreurd, de kerk is wel gewoon open en daar kunnen jullie
allemaal naartoe voor al jullie zonden op te biechten!!! tot volgende week!!

Zondag 22 juni 9u45 - 12u30 Zomergroepsdag

HHHHEEEEHEEEEYYYY, het woord zegt het zelf bekan!!?1?1?? ZOMER groepsdag! dus het is
nu al zomer! dat betekent met water spelen en de meisjes nat maken!! heerlijk!! Ik hoop dat
jullie er ook zoveel zin in hebben als wij, want wij zijn al aan het oefenen zonder water! XD




Zondag 29 juni 9u45 — 17u00 Groepsdag

nekker zodat we tegen het kamp de zon al een beetje gewoon zijn! Vergeet niet dat er enkel
spannende zwembroekjes mogen gedragen worden tegenwoordig eh ;) wij kijken er alvast
naar uit!!! (SHOW THAT ASS, spank spank)

DE LAATSTE:
Liefste Jins,

We zijn aangekomen bij een moment waarvan we wisten dat het ging komen. Een tot ziens,
geen vaarwel. We hebben genoten van jullie jeugdig enthousiamse en scherpe blik op de
wereld van vandaag. Na het kamp zit het er echt op voor jullie. Gedaan met een bang klein lid
te zijn. Klaar voor verantwoordelijkheid te nemen en te geven aan jullie leden van komend
jaar.

Ook wij, ervaren leiding die we zijn, stonden ooit op jullie plek. Vooruit is de weg. Daar ligt
de roem.

Wij, Papablo & Simommy, zijn trots op jullie en alles wat jullie doen en zullen doen in de
toekomst.

Tot in het Kafaat!



