
Givers 
 
Gegroet beste Givers! Er staat weer een heerlijk jaar voor de deur. Een jaar waarin we voor 
eens en altijd uit onze Jong-Giver jaren groeien. Een jaar waar er tranen van het lachen zullen 
vloeien. Een jaar waar we op kamp jullie lange kapsels eens zullen snoeien. Maar vooral een 
jaar waar de leiding zich met jullie mislukte sjorringen zal bemoeien.  
 
Voor we van start kunnen gaan, overlopen we nog snel de afspraken: 
 

1)​ We komen iedere zondag op tijd om 9u45 stipt 
2)​ We komen in perfect uniform (hemd, das en groene of bruine broek/rok) 
3)​ We luisteren naar onze lieve leiding 
4)​ Wanneer we niet kunnen komen, sturen we voor vrijdag een sms naar  

 
Simon: +32471411749 
Malena: +32468309347 
Gilles: +32497934410 
 
Enkele belangrijke data:  

1)​ Takweekend: 14 - 16 November 2025 
2)​ Groepsweekend: 20 - 22 februari 2026 
3)​ Kamp: 17 - 31 juli 2026 

 
Aanschouw dan nu maar het epische eerste Kimmeke  

Zondag 28 september​ 9u45 - 12u30​ Halve dag 

Joepieeeeee, vandaag is eindelijk onze eerste vergadering!! Wat is een betere manier om 
elkaar beter te leren kennen dan een lekker, vettig moddergevecht😍? Jullie kunnen het 

waarschijnlijk wel al raden, vandaag gaan we……. SCHWAMPEEENNN!!!!! #LIT  
Nog even een kleine lijst voor wie na al die jaren nog niet weet wat mee te nemen:  

-​ FIETS!!!! (moet altijd trouwens) Geen fiets = TE VOET😘 
-​ Zwembroek 
-​ Handdoek 
-​ Watersloefjes of extra paar schoenen 
-​ Propere kleren!!!!!!!!!!  

 



Zondag 5 oktober​ 9u45 - 12u30​                          Halve dag 
Omdat het Werelddierendag is, mag iedereen vandaag z’n huisdier meenemen naar de 
scouts! 🐶🐱🐰 Of het nu een kat, hond, konijn of goudvis is (oké, misschien laat je die 
laatste beter thuis)  samen met onze dierenvrienden gaan we er een beestige dag van 
maken. Vergeet dus zeker je huisdier niet mee te brengen! 

Vrijdag 10 oktober​ 9u45 – 12u30​ Dia avond 

YAAAAZZZ, vandaag kunnen we genieten van de foto’s die de 

leiding op kamp getrokken heeft!! Meer info hierover volgt via een mail 
van de groepsleiding.  

 

 

Zondag 12 oktober​            ​ Geen scouts 

Vorige week was het onze legendarische Dia-avond 📸 met alle (té) eerlijke foto’s van kamp. 
Vandaag mag je dus even bekomen van al die gênante poses en rare gezichten. Neem je rust, 
zodat je er de volgende keer weer fris en scherp bijzit voor een nieuwe vergadering! 💪 
 

Zondag 19 oktober​                   ​ Geen scouts 

Jullie dachten het al: we gunnen jullie gewoon nog wat extra rust. Zo staan jullie er volgende 
week helemaal scherp bij… en dat is nodig! Want dan mogen jullie iedereen meenemen: 
vriendjes, vriendinnetjes, mama, papa, opa, oma, … echt iedereen is welkom! 👫👬👭👨‍👩‍👧‍👦 
Dus geniet nog even van een chill weekend en tot volgende week! 🎉 
 

Zondag 26 oktober                   11u45 - 12u30 ​ Doe-mee-dag  

Na een weekend zonder scouts hebben jullie veel tijd met jullie ouders kunnen doorbrengen. 
We begrijpen dat jullie band nu sterker is dan ooit tevoren en jullie ze geen seconde meer 
kunnen missen. Niet getreurd! Neem ze mee! Op deze doe-mee-dag mogen jullie allemaal 
jullie ouders / vrienden / familieleden… meenemen om samen momenten te beleven waar 
nog jaren over gesproken zal worden! 
 
Ik ben mee, ik ben André 
 



Zondag 2 november​ 9u45 – 12u30​ Hele dag 

Zoals elk jaar is het weer zover: onze befaamde woudloperskeuken! 🔥 Neem allemaal iets 
lekkers mee, want vandaag koken we de hele dag in de natuur. 😋 Zie dus dat je genoeg bij 
hebt… want als je iets laat aanbranden, is het wel handig dat je nog een back-up hebt. 😉 
🌳 Oh ja… vergeet je fiets niet 🚲, want we gaan ons ook verplaatsen op wielen! 

 

Zondag 9 november ​ 9u45 – 17u​ 11.11.11 

Het leven van een scouts is een nobel bestaan. We zullen nooit voor onszelf maar voor 
anderen gaan. Vandaag doen we enkel maar goede daden. Door veel te verkopen en onze 
zakken vol te laden. Dit geld gaat naar het goede doel. Deze actie brengt sowieso een lach 
van voldoening op je smoel.  
 

 

Zondag 14-16 november​ 9u45 – 12u30​ Takweekend 

Het weekend waar we allemaal naar uitkijken: hét enige, echte TAK-weekend! 🤩 Zorg dat je 
er zeker bij bent, want dit wil je écht niet missen. Meer info krijg je binnenkort in de 
weekendbrief.  

Zondag 23 november                 9u45 – 12u30 ​ Halve dag 

Wie kroont zich dit jaar tot de beste Giver? 🤔 Wordt het weer een stereotype stoere gast 
💪, slepen de dames de winst binnen 🙋‍♀️, of verrast iemand waarvan je het nooit zou 
verwachten? Alles kan! Dus pomp die spierballen op 💥, zet je hersenen op scherp 🧠 en 
wees klaar voor alles… want misschien ben JIJ wel de beste Giver van dit jaar! 🔥 

Zondag 30 november​ 9u45 – 12u30​ Halve dag 

Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan…  Jawel, het is weer zover: Sinterklaas 
brengt een bezoekje aan onze scouts! Hij en zijn Pieten komen langs om te kijken of wij dit 
jaar braaf genoeg zijn geweest (spoiler: waarschijnlijk niet allemaal ). 

Maar geen stress, de Sint houdt van de scouts en heeft voor iedereen wel iets lekkers mee. 
🍫🍊 Het wordt een gezellige dag vol plezier en natuurlijk het magische bezoek van de Sint 
zelf. Dus trek je beste lach boven en wie weet… misschien krijg jij wel dat extra snoepje!  

 



Hopelijk hebben jullie er net zo hard van genoten als wij. Maar dit is nog maar de aftrap van 
het jaar. Volgende maand zijn we er weer met een nieuwe editie met misschien wel een 

filmavond 🎬, een kampvuur 🔥 of iets totaal onverwachts. 😉 

Dus hou je ogen open en je agenda vrij, want het volgende Kimmeke komt er sneller aan dan 
je denkt… en geloof ons: dat wil je niet missen!  

Groeten van jullie leiding 
 

Simon, Malena en Gilles 
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