Jong-Givers

Gegroet beste Jong-Givers! Er staat weer een heerlijk jaar voor de deur. Een jaar waar we
voor eens en altijd uit onze wouterjaren groeien. Een jaar waarin tranen van het lachen
zullen vloeien. Een jaar waar we op kamp jullie lange kapsels eens zullen snoeien. Maar
vooral een jaar waar de leiding zich met jullie mislukte sjorringen zal bemoeien.

Voor we van start kunnen gaan overlopen we nog snel de afspraken:
1. We komen iedere zondag op tijd om 9u45 stipt

2. Als je een keertje niet kan komen, moet je zeker een berichtje sturen naar de
leiding:
Quinten (+32 467 019 636)
Zomer (+32 477 190 468)
Of een mailtje sturen naar jonggivers@scoutswezel.be. Zo weet de leiding hoeveel
leden ze moeten verwachten.

3. Kom steeds in perfect uniform naar de scouts! Dit houdt in: das, hemd, groene
broek/rok

4. Kom ook altijd met de fiets!

Enkele belangrijke data:
- Takweekend: 14 - 16 november 2025
- Groepsweekend: 20 - 22 februari 2026
- kamp:19-31juli 2026

Aanschouw dan nu maar het epische eerste kimmeke

Zondag 28 september Qu45 - 12u30 Halve dag

1-2-3 rikke tikke tik
Ra, ra, ra, wie benne-k-ik?
Is er iemand die al weet hoe ik heet!

Dit en veel meer weten jullie nu nog niet, maar na deze geweldige
kennismakingsvergadering hebben jullie een antwoord op al jullie
prangende vragen! #spannend


mailto:jonggivers@scoutswezel.be

Zondag 5 oktober Qu45 — 12u30 Halve dag

Vandaag neemt Shrek ons mee in zijn moeras! Hij staat ons daar al op te wachten (en volgens mij

heeft hij er zinin &2 ). Maar pas op... Shrek laat niemand zomaar door zonder een beetje

modderpret. Doe dus zeker kleren aan die lekker vuil mogen worden!

Vergeet ook zeker geen handdoek, propere kleren en een biologisch afbreekbaar zeepje!
(maar zeg dit niet tegen shrek dan wordt hij boos)

#schwaaampeeeeeeennn

Vrijdag 10 oktober Dia-avond

Op deze gezellige avond keren we even terug naar het prachtige Chimay en kunnen jullie samen met
jullie vrienden en familie terugkijken naar de geweldige avonturen die we op kamp beleefd hebben!
#traantjeslatenmag #noshame #vrolijkevrolijkevrienden

Meer info volgt via mail, tot dan!

Zondag 12 oktober (Geen scouts




Een weekend geen scouts. “Wat moet ik nu doen?” zien wij jullie denken. Wij hebben het antwoord.
Leer allemaal het beloftelied eens deftig uit jullie hoofd! Anders geen belofte => geen totem =>
ongevulde leegte in jullie leven

Hier het lied in het Duits:

Wir haben es dir feierlich versprochen, o Jesus
Erkenne dich immer als Chef an.

Chor:

Gib, dass wir dich lieben,

mehr und mehr.

Helfen Sie uns, unser Versprechen zu halten
Jesus unser Herr

Wir haben geschworen, dass du es immer tun wiirdest
Unser Kopf und Anfiihrer zu sein, als Chief Scout.

Chor

Wir werden unser ganzes Leben leben, wie du es
befohlen hast
Folge dir und diene dir bis zu unserem Tod.

Zondag 19 oktober (Geen scouts

Vanochtend kreeg de leiding een telefoontje van Maurice, hij zei dat het vandaag old-money day
was met de lads! Daarom vandaag helaas geen scouts...

Zondag 26 oktober 10u45 — 12u30 Doe-Mee-Dag

Na twee weekends geen scouts, hebben jullie veel tijd met jullie ouders kunnen doorbrengen. We
begrijpen dat jullie band nu sterker is dan ooit te voren en jullie ze geen seconde meer kunnen
missen. Niet getreurd! Neem ze mee! Op deze doe-mee-dag mogen jullie allemaal jullie ouders /




vrienden / familieleden... meenemen om samen momenten te beleven waar nog jaren over
gesproken zal worden!

Ik ben mee, ik ben andré

(Zie brief groepsleiding voor meer info)

Doe
mee!
N’
#familygoals
Zondag 2 november Qu45 — 17u Hele dag

Een hele dag scouts... IHAAAA Deze dag doen we de leukste activiteit mogelijk. De
woudloperskeuken. We zijn een hele dag weg op verplaatsing en we maken ons eigen vuur en eten.
Een voorproevertje op het kamp weliswaar. We komen met de fiets en nemen eten en drinken mee
dat we kunnen klaarmaken in onze gamellen. Klassiekers zijn worsten, witte bonen en pasta met
tomatensaus. (aiki noodles is voor losers)

Wie de beste snack voor de leiding maakt wint! #belikejean

Zondag 9 november Qu45 — 12u30 11.11.11

Het leven van een scout is een nobel bestaan. We zullen nooit voor onszelf maar voor anderen gaan.

Vandaag doen we enkel maar goede daden. Door veel te verkopen en onze zakken vol te laden. Dit
geld gaat naar het goede doel. Deze actie brengt sowieso een lach van voldoening op je smoel.

11.11.11 actie

14 — 16 november Takweekend

We zijn weg. Weg van huis. Weg van zorgen want die zijn voor morgen. We gaan op het leukste
weekend van het jaar, het takweekend. Wat gaan we allemaal doen? Vindt er nu eindelijk eens een
coole dropping plaats? Zal de leiding het snoep vinden dat ik stiekem heb meegepakt? Dit komen
jullie allemaal te weten, en meer!

Een brief voor dit onwaarschijnlijke weekend zal nog worden uitgedeeld.



Zondag 23 november Qu45 — 12u30 Halve dag

Op kamp koken en eten jullie in jullie eigen patrouillehoek.

De leiding komt dan op bezoek en komt mee-eten. Om te
garanderen dat we toch iets van eten kunnen krijgen, vindt
deze zondag de eerste techniekenvergadering plaats. Een
scout is geen scout zonder zijn technieken dus zeker
komen is de boodschap!

#SWAG

Zondag 30 november Qu45
— 12u30 Halve daqg

Hij komt, Hij komt, de lieve goede Sint. HIj stopt je in zijn jutte zak en wij zijn af van een kind!

Dit is alweer het slot
Van het eerste kimmeke vol genot
Wat ging het weer viot
Maar word nog niet zot
We hebben nog veel meer in aanbod!

doei druiven ¢



Quinten  Lucas Margaux Zomer



