
Kapoenen  
Halloooo lieve kapoentjes!!!  
Het nieuwe scoutsjaar staat eindelijk voor de deur, tijd voor het eerste kimmeke van het jaar! 
Hier vinden jullie een handig overzicht van alle leuke activiteiten die wij gaan doen! Hopelijk 
tot heel snel en laten we er een topjaar van maken!  
 
Eerst nog enkele belangrijke afspraken: 
 

1.​ De scouts start om 9u45 dus kom zeker op tijd! Jullie mama’s en papa’s mogen jullie 
komen halen om 12u30.   
 

2.​ Kan je een keertje niet komen? Geen probleem, stuur wel even een berichtje naar de 
leiding om dit te laten weten. Dit kan via een mailtje naar kapoenen@scoutswezel.be 
of in een berichtje naar Kaat (+324 91 89 03 36)  
 

3.​ Doe zeker altijd je scoutsdas aan om naar de scouts te komen! 
 

4.​ Nog enkele belangrijke data: 
-​ 14 - 16 november 2025: takweekend 
-​ 20 - 22 februari 2026: groepsweekend  
-​ 26 - 31 juli 2026: kapoenenkamp  

 

Zondag 28 september​ 9u45 – 12u30​ Halve dag 

Joepieee!!! De eerste vergadering van het jaar! Omdat we elkaar allemaal nog niet zo heel 
goed kennen gaan we vandaag super leuke kennismakingsspelletjes spelen! Wij kijken er al 
heeeel hard naar uit om jullie allemaal te leren kennen!! tot snel!!! 

Zondag 5 oktober​ 9u45 – 12u30​ Halve dag 

Het lokaal ziet er nu maar een beetje saai uit… Daar gaan we vandaag verandering in 
brengen! Laat allemaal jullie creatieve kant maar zien zodat we voor de rest van het jaar in 
een super gezellig lokaal kunnen zitten!!  
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Vrijdag 10 oktober     ​ ​ ​   ​ Dia-avond 

Vandaag gaan we allemaal samen naar de leuke foto’s van onze kampen kijken! Kom zeker 
allemaal kijken en neem heel je familie mee! Voor de kapoentjes die nog niet mee op kamp 
zijn geweest kan dit zeker ook een leuk voorproefje zijn op de kampen die er nog aankomen! 
Tot dan! Er volgt nog een brief van de groepsleiding met de details!  

                                     

Zondag 12 oktober​ ​ ​ Geen scouts 

Iedereen is nog druk bezig met herinneringen op te halen van de leuke kampen na de 
dia-avond. Daarom zullen we jullie vandaag 
helaas moeten missen 😭 
 

Zondag 19 oktober​ Geen scouts 

Wat!?!?!? Weeral geen scouts! Maar gelukkig 
moest jullie scoutsuniform niet blijven liggen en 
konden jullie dit wel aandoen op de dag van de 
jeugdbeweging vrijdag! Volgende week zien we 
jullie eindelijk terug!! 

Zondag 26 oktober​ 9u45 – 12u30​ Halve dag 

Vandaag mogen jullie allemaal jullie mama’s en papa’s meenemen naar de scouts want het is 
Doe-mee-dag! Ze mogen dus allemaal nog eens hun innerlijke kapoentje bovenhalen en 
gezellig meedoen met al onze leuke spelletjes! Meer info volgt nog via de groepsleiding.  

Zondag 2 november​ 9u45 – 17u00
​ Hele dag  

Wat we vandaag gaan doen is nog een grote verrassing!!! 
Neem wel zeker allemaal een drinkbus en boterhammetjes 
mee want het is vandaag de HELE dag scouts 😱 De ouders 
zullen allemaal nog een mailtje krijgen met meer info! 



Zondag 9 november​ 9u45 – 12u30​ Halve dag  

Vandaag laten we onze goede hartjes zien en gaan we ons inzetten voor het goede doel!! Wij 
steken onze handen uit de mouwen en verkopen allemaal spulletjes voor de 11.11.11 actie!  

Weekend 14 – 16 november​ ​ ​ Takweekend 

Het langverwachte takweekend is EINDELIJK daar! Wij gaan heel het weekend samen super 
leuke spelletjes spelen. Wij kijken er al super hard naar uit! Meer info voor de mama’s en 
papa’s volgt nog in de weekendbrief per mail 😊  

Zondag 23 november​ 9u45 - 12u30​ Halve dag 

Vandaag spelen we een echte 1 tegen allen!!! Zal het jullie lukken om alle opdrachten op tijd 
te volbrengen??? Wij zijn alvast enorm benieuwd.  
 
 

Zondag 30 november           ​      9u45 - 12u30   Sinterklaas Vergadering 
 
Vandaag is het Sinterklaas vergadering joepieeee!!! 
We gaan spelletjes spelen en Sinterklaasliedjes 
leren en als jullie allemaal heeeel flink geweest zijn 
dit jaar zal Sinterklaas zelf misschien ook wel 
eventjes langskomen…   

 
 
 

 
 

Het eerste kimmeke is alweer gedaan! Het volgende komt er zo snel mogelijk aan zodat we 
snel onze volgende avonturen samen kunnen beleven!! We zien jullie snel weer!  

Dikke kusjes van jullie liefste leiding xxx  
Kaat - Hidde - Damir - Pablo 
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