
Wouters 
Hoi piepeloi liefste Woutertjes!  
Eeeeeeindelijk weer een nieuw scoutsjaar!!! Het eerste kimmeke van dit jaar is een feit!  
Op deze magische plek vinden jullie een handig overzicht van alle vergaderingen. Trek jullie 
scoutskleding al maar uit de kast, want wij kunnen niet wachten om eraan te beginnen!!!  

Om ervoor te zorgen dat alles vlot verloopt, willen we nog enkele belangrijke afspraken met 
jullie delen: 

 

 

1. De scouts begint om 9u45, kom dus zeker op tijd! Het eindigt om 12.30u. 
 

2. Als je een keertje niet kan komen, moet je zeker een berichtje sturen naar Tobi 

(0493347931). Je kan ook altijd een mailtje sturen naar wouters@scoutswezel.be. Zo 
weet de leiding hoeveel leden ze moeten verwachten.  

 
3. Kom steeds in perfect uniform naar de scouts! Dit houdt in: das, hemd, groene 

broek/rok. Zorg er ook zeker voor dat jouw naam overal in staat!  

 
4. Enkele belangrijke data: 

 

 

● Takweekend: 14 - 16 november 2025 

● Groepsweekend: 20 - 22 februari 2026 

● Kamp: 24 - 31 juli 2026 

 

Zondag 28 september 9u45 - 12u30 Halve dag 

WHAAAAT DE EERSTE VERGADERING ALWEER?! ZIN INNNN!!! 
We beginnen dit geweldige jaar natuurlijk weer met een kennismakingsvergadering!  

Zo leren we elkaar nog een beetje beter kennen.       We maken er ook meteen een 
creatieve en gezellige voormiddag van. Samen zorgen we ervoor dat ons lokaal een unieke 
touch krijgt!  
 

Zondag 5 oktober 9u45 – 12u30 Halve dag 

Trek je zwemkleding aan en doe daarover iets dat (vuil) en nat mag worden. Ik hoor jullie al 
denken “vetzakkendag???”, maar dat is het niet hoor!  

Misschien heeft het spel wel iets te maken met een zeil… en bruine zeep.      Meer 
verklappen we nog niet, maar plezier en uitglijden gegarandeerd!  
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Vrijdag 10 oktober  Dia-avond 

Het is weer tijd voor onze dia-avond!  

We gaan kijken naar nooit eerder getoonde foto’s!       
Samen blikken we terug op ons epische kamp, vol geweldige momenten, grappige 
herinneringen en onvergetelijke avonturen. 
De exacte uren per tak volgen nog via een aparte communicatie, dus hou dat zeker in de 
gaten! 

Zorg dat je erbij bent, want dit wil je niet missen!!! 
 

Zondag 12 oktober  Geen scouts 

Jullie zijn vast nog volop aan het nagenieten van de geweldige dia-avond! Geweldig om terug 
te blikken op het geweldige kamp dat wij hebben gehad. Wij dromen er nog altijd over!  

Daarom is het dit weekend spijtig genoeg geen scouts      Geniet lekker na, rust goed uit en 
dan zien we jullie terug op de epische doe-mee-dag!!! 
 
 

Zondag 19 oktober  Geen scouts 

Pfff… weer geen scouts…  De leiding is nog steeds niet helemaal bekomen van al die gekke 
foto’s van de dia-avond… 
Ze blijven maar door ons hoofd spoken, en van al dat lachen moesten we écht even 

bekomen. 
Wij nemen nog een klein momentje om op adem te komen, zodat we volgende week weer 
volop kunnen invliegen! 
 

 

Zondag 26 oktober 10u45 – 12u30 Doe-Mee-Dag 

Wajooooow! Het is weer zover: doe-mee-dag!  
Op deze dag mag je iedereen meenemen die je wil om samen met ons te komen ravotten op 

de scouts.       
En alsof dat nog niet genoeg is, sluiten we af met een waanzinnig gezellige brunch!!!  
Meer praktische info daarover ontvangen jullie later nog via een mail van de groepsleiding.  
Dus… breng je mama, papa, oma, opa, vrienden, vriendinnetjes, neefjes, nichtjes, buren of 
zelfs je hele klas mee, en laat hen ontdekken hoe supercool scouts is! 
 
 

 



Zondag 2 november 9u45 – 17u Hele dag 

HOERA! Het weer tijd voor een hele dag scouts!             Wat we precies gaan doen, blijft nog 
even een verrassing… maar je kan je alvast voorbereiden op een superleuke dag vol plezier! 
De brief met alle extra informatie sturen we nog door, zodat jullie zeker niets missen.  
Wat je wél al kan onthouden: 

     Neem zeker een drinken bus, een boterhammendoos én een fruitje/koekje mee! 
 
 

Zondag 9 november  9u45 – 12u30 11.11.11 

Zoals elk jaar zetten wij ons ook dit keer in voor het goede doel. 
We doen weer mee aan de 11.11.11-actie en zullen allerlei lekkers en leuks verkopen om zo 

ons steentje bij te dragen.      

Want scouts is natuurlijk niet alleen plezier maken en ravotten, maar ook mensen helpen die 
ons nodig hebben! 
Zeg al maar vast tegen iedereen dat ze ons kunnen verwachten! 
 

14 – 16 november  Takweekend 

We trekken er samen een heel weekend op uit en maken er iets superleuks van!  

Verwacht je aan spelletjes, avonturen, gezelligheid en natuurlijk mega veel plezier!         
Een takweekend is de ideale kans om elkaar nog beter te leren kennen en samen 
herinneringen te maken die we niet snel zullen vergeten! 
Zet je dus al maar schrap, want dit weekend wordt er eentje om naar uit te kijken!!!  

Kijk voor verdere informatie naar de takweekend brief die jullie krijgen.  
PS: misschien zijn de afbeeldingen al een tip… of misschien ook he lemaal niet. XD  
 
 

Zondag 23 november 9u45 – 12u30 Halve dag 

Heb jij altijd al eens willen tonen hoe goed je kan rollen? Dan is dit je kans, want vandaag is 

het Dag op Wieltjes!         
Breng je favoriete vervoermiddel op wieltjes mee. Dat kan een step zijn, rolschaatsen, een 
skateboard, een waveboard of misschien zelfs iets helemaal unieks dat niemand anders 
heeft. Hoe origineler, hoe leuker!  

Er is maar één regel: de fiets telt niet mee! 
 
  



Zondag 30 november 9u45 – 12u30 Halve dag 

Ho, ho, ho… of nee, nog niet… eerst komt natuurlijk Sinterklaas nog op bezoek!       
Hopelijk zijn jullie dit jaar allemaal braaf geweest, want de Sint houdt alles goed in de gaten 

hè…       
Wie zal er allemaal in het grote boek van Sinterklaas staan? En zullen dat allemaal flinke 
dingen zijn? 
Laten we hopen dat niemand in de zak van Piet verdwijnt, want dat zou zonde zijn met zo’n 
gezellige feestdagen in het vooruitzicht... 
Hou jullie schoentjes al maar klaar voor al dat lekkers!!!  
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

OMG!!! Is dit alweer het einde van het eerste Kimmeke?! 
Dat ging wel heel snel hoor! 

Maar niet getreurd: dit was nog maar het begin! Er staan nog héél veel leuke vergaderingen, 
weekends en avonturen op ons te wachten. WHOOP WHOOP! 

Tot heel binnenkort kiddo’s! 

 
 


